
Beste familie en vrienden, 

Zittend op de veranda van ons huis in Kampala, dwalen mijn gedachten 

af naar de mooie tijd die we beleefd hebben in Nederland. De tijd in 

Nederland is voorbij gevlogen en wat hebben we genoten van alles 

wat Nederland gegeven heeft. Hoe heerlijk was het familie en 

vrienden in de armen te sluiten, lange strandwandelingen maken, 

fietsen om een boodschap, prachtige zonsondergangen op de late 

avond, over rommelmarkten struinen, zandkastelen bouwen op het 

zonnige strand, samen eten met familie, een kop thee met goede 

vriendin en nog zo veel meer goede herinneringen. We voelen ons zeer 

gezegend en dankbaar voor de mooie tijd die we in Nederland hebben 

gehad.  

We zien er naar uit om dit jaar verder te gaan met ons werk, want door 

middel van jullie gebed en steun aan Stichting OTM is er veel 

verandering gebracht in de levens van velen in Pokot! 

Door jullie bijdrage hebben veel Pokot mensen en hun vee toegang tot 

schoon drinkwater. De omgeving waar deze mensen wonen is 

ontzettend droog en het water is heel schaars. Mensen moeten 

kilometers ver lopen om hun jerrycans te kunnen vullen. Wat een 

zegen dat er door de waterpompen die door middel van jullie steun 

zijn geplaatst, altijd water is. En niet alleen voor mensen, maar ook 

voor de dieren. We hebben ook speciale drinkbakken voor het vee 

laten maken. 

In Achorichor is de bevolking zeer dankbaar dat de koeien kunnen 

drinken van de nieuwe drinkbak en dat de watertap punten weer zijn 

hersteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij jullie te melden dat in Lopedot, waar we door middel van jullie steun een waterpomp konden 

plaatsen, de Pokot bevolking zonder onze hulp is gestart met een irrigatieproject. De gemeenschap heeft 

geld ingezameld en met steun van de lokale overheid is er een extra watertank aangeschaft en 2 acres 

grond voor tuinbouw beschikbaar gesteld. 
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In Karita, waar ook een waterpomp met behulp van Stichting OTM is geplaatst, heeft de gemeenschap geld 

ingezameld om pijpen aan te schaffen, zodat het water wat opgepompt wordt, 2 kilometer verder ook kan 

worden gebruikt.  

               

In Loboloin, waar ook een pomp is geplaatst, wordt er door de bevolking geprobeerd om bananen en 

skuma te planten. Het was altijd veel te droog om deze groenten en fruit te telen, maar met water is er veel 

mogelijk! 

Dank- en gebedspunten: 

• Dank dat er op steeds meer plaatsen voor water gezorgd kan worden, wat leven betekent! 

• Dank voor de betrokkenheid voor het werk van Stichting OTM tijdens ons bezoek in Nederland.  

• Dank voor een goed begin van het schooljaar voor Salat, Kalia en Ruby. 

• Chris zet zich in voor goed leiderschap in Pokot. Dank dat de verkiezingen op 9 Augustus aan de 

Keniaanse kant van de Pokot eerlijk en veilig zijn verlopen en dat het team van Chris heeft 

gewonnen! 

• Nancy, een jonge Pokot vrouw die een opleiding gesponsord heeft gekregen door Stichting OTM, 

had op 8 augustus semester toetsen. Dank dat deze allemaal positief zijn afgerond en bid mee voor 

het vervolg van haar studie! 

• Op dit moment heerst er grote droogte in Pokot. Bid mee voor regen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten van Chris, Trudy, Salat, Kalia en Ruby 

 

 

        

 

 

 


